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Thijs Hanrath

In het kader van Utrecht Tuinenmaand 2002 hielden we s'zomers rondleidingen in de tuin. Publiekstrekker
was steeds onze huisaccordeonist Thijs Hanrath. Het spelen in de Pandhof bevalt Thijs zo goed, dat het
hem tot een lied inspireerde:

dan voel ik mij mens

ben ik gelukkig

dan ben ik op de Pandhof Sinte Marie
midden in de stad

niet ver van het station

in zachte zwoele zomerzon

muziek uit het raam

samen met jou

de stilte van muren
de uren voorbij

dan kom ik Tot mezelf
voel ik het bestaan

hoor ik het klokkenspel slaan refrein:

de Domtoren horen als ik in de oude kloostergang

me door niets laten verstoren mijn mobiele telefoon ophang

enkel de stilte met jou om geuren van kruiden op te snuiven

Deze zomer speelt hij weer:

zaterdag 1 juni 14:00 - 14:45 uur kinderliedjes

zaterdag 10 augustus  14:00 - 14:45 uur bestaande liedjes / chansons + eigen repertoire
voor meer informatie zie www.tuinenmaand.nl

Kinderrondleiding - thema: Harry Potter

Van allerlei vaak giftige planten, genoemd in de boeken van Harry Potter,
werden de eigenschappen uit de doeken gedaan. Vooral de lekkere of vieze
geur maakte indruk. Na afloop kregen de kinderen een takje citroenkruid
(beschermt tegen ziekte) en rozemarijn (brengt geluk) mee naar huis.

Veel planten bevatten gifstoffen waardoor ze beschermd worden tegen
vraat van dieren. Deze gifstoffen kunnen ook benut worden. In lage
concentraties werken ze vaak genezend terwijl ze in hoge concentraties
giftig zijn. De vingerhoedjes van hetVingerhoedskruid zijn uitermate giftig
en van het sap van de verschillende soorten Wolfsmelk zou je, als je het op
je ogen krijgt, zelfs blind kunnen worden. De Absintalsem bevat de giftige
stof thujin maar in geringe hoeveelheden wordt deze stof, die ook in de
Thuja of Levensboom voorkomt, juist voor de smaak gebruikt in vermout en
berenburg. De giftigste plant van Europa is de Monnikskap (Aconitum
napellus), behorend tot de familie van ranonkelachtigen waartoe veel
giftige planten behoren zoals Akelei, Ridderspoor, Nieskruid en

_ Boterbloem. De Griekse plantnaam Akonitum (koné = moord) werd gegeven
aan een plant waarmee men wolven en andere roofdieren kon vergiftigen. Aconitine is het sterkste gif uit de
plantenwereld.

Gelukkig staan er in de Pandhof ook planten die beschermen tegen hekserij, zoals Valeriaan en
Boerenwormkruid.




Sinte Marie is een oase van rust in hartje stad

Annet de Korne leidt een groepje bezoekers rond in de fleurige kloostertuin van de Pandhof Sinte Marie. Ze
is een van de vijf vrijwilligers die sinds 1987 zorgdragen voor het onderhoud van de planten in de fuin. In de
tuin hangen her en der verzen. Plus wat foto's van planten. Er is accordeonmuziek. Het is open dag in de fuin.
Het Utrechts Bureau van Toerisme heeft mei tot en met september uitgeroepen tot tuinenmaanden, en
bovendien 'muziek in de tuin'gekozen als bijbehorend centraal thema."Wij willen Utrecht laten zien wat voor
prachtige, historische en ook rustgevende plek wij koesteren in het hartje van de stad aan de Mariaplaats”.
Anno 2002 hangt er nog een vage pieslucht in de kloostertuin. Hij wordt weliswaar niet meer op grote

schaal gefrequenteerd door junks en zwervers, maar Annet de Korne moet toegeven dat ondanks het grote
hek dat enkele jaren geleden om de tuin en de kloostergang werd geplaatst, ‘er of en toe nog wel een
steekje wordt gelaten’. Toch is het beheer een stuk beter dan in de jaren tachtig, toen de tuin er compleet
verloederd bijlag. De politie komt geregeld kijken en er wordt vaker schoongemaakt.

De Korne heeft een 'vriendenstichting'opgericht. Donateurs zorgen er nu voor dat er genoeg geld fe
besteden valt, samen met de gemeente Utrecht die subsidieert. Eens per jaar is er een plantenmarkt in de
Pandhof. Daar treffen alle Utrechters elkaar, die Sinte Marie een warm hart toedragen. Het zijn er steeds
meer, volgens Annet de Korne, die ook de Pandhof ontdekken. 'Het is ook zo'n inspirerende omgeving! Je
hoort het carillon van de Domtoren, of een violist als ergens een raam in het Conservatorium open staat. En
dat op zo'n monumentale plek. Midden in de stad kom je weer helemaal tot rust.’

Bovenstaand (ingekort) artikel verscheen in het Utrechts Nieuwsblad van 5 augustus 2002

De Pandhof in oude ansichten

Een ansicht, verstuurd in mei 1940 door

een mevrouw die schrijft dat ze net een

singelwandelinget je heeft gemaakt. er

staat een voliere in de verder tamelijk
verwilderde tuin. >

< Deze ansicht is in maart 1943 verzonden, de
voliere is dan verdwenen. de tuin maakt ook dan
niet de indruk een sier- of gebruikstuin te zijn.

Heeft u nog oude foto's van de Pandhof? We zouden ze graag van u lenen om te scannen, om zo een betere
indruk te krijgen van de geschiedenis van deze plek van de afgelopen 100 jaar.

Wensenlijst

Wij vinden het altijd extra leuk als u zelf planten meeneemt. Planten die we heel graag willen hebben staan
vermeld in onderstaande wensenlijst. Planten die we niet kunnen gebruiken voegen we toe aan onze
plantenmarkt. We hebben voorkeur voor de natuurlijke soorten. Dus zonder gevulde bloemen en geen
variéteiten, tenzij die al lang in cultuur zijn zoals bijvoorbeeld het Haarlems klokkenspel.

Bilzekruid - Hyoscyamus niger Jacobsladder - Polemonium caeruleum
Blaassilene - Silene vulgaris Margriet - Leucanthemum vulgare
Breedbladig klok je - Campanula latifolia Moederkruid - Tanacetum parthenium
Echte Kamille - Matricaria recutita Vlasleeuwebek - Linaria vulgaris

Grote Ratelaar - Rhinantus augustifolius Phlox divaricata (blauw) en paniculata (rose)

Tot ziens in de Pandhof! Annet, Claudia, Coby, Emma, Maria
e-mail: werkgroep.pandhof sinte.marie@planet.nl



